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Opvang van Syrische vluchtelingen in de regio

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog.
Wat in maart 2011 begon met geweldloos verzet tegen de regering is uitgelopen op een
wrede strijd tussen de Syrische overheid die elke oppositie met geweld wil onderdrukken,
en een oppositie die zich met wapens daartegen verzet. Sinds 2013 kwamen daarnaast
andere gewapende groeperingen op, zoals aan Al Qaida gerelateerde groepen en
Islamitische Staat (IS), waardoor het conflict nog complexer en gewelddadiger werd.

Meer dan de helft van de Syrische bevolking is op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid:
zo'n /7 miljoen mensen binnen Syrié zelf en bijna 5 miljoen mensen naar nabijgelegen landen
als Libanon, Jordanié, Irak, Turkije, Egypte. Het is €én van de grootste vluchtelingendrama’s in
de recente geschiedenis. Buurlanden, met name Libanon, Jordanie en Turkije, worstelen om

alle nieuwkomers op te vangen.

Hulp bieden aan wie dat nodig heeft

Via Kerk in Actie kan uw kerk financiéle hulp bieden
aan vluchtelingen in en om Syrié. Onze kerkelijke
partners uit het ACT netwerk (Action by Churches
Together) hebben een onafhankelijke positie
behouden en kunnen daardoor hulp bieden aan
iedereen die dat nodig heeft, ongeacht etnische
afkomst, reilgie of politieke voorkeur.

Hulp in Syrié: vooral voedsel en onderdak

De 7 miljoen ontheemden in Syrié hebben gebrek
aan alles. Door de enorme inflatie van de munt

en doordat traditionele aanvoerlijnen niet meer
functioneren, zijn de voedselprijzen sterk gestegen.
Naar schatting lijJden meer dan 5 miljoen mensen in
dit kapotgeschoten land honger. Voedsel is een van
de grootste noden. Daarnaast is weersbestendig
onderdak prioriteit, onder meer in gebieden die
dankzij een tijdelijke wapenstilstand weer wat
rustiger zijn en waar mensen naar terugkeren.
Vluchtelingkinderen zijn extra kwetsbaar. Zij gaan

niet meer naar school en worden er vaak op
uitgestuurd om het gezinsinkomen aan te vullen.
Bovendien hebben zij vaak de meest verschrikkelijke
dingen meegemaakt.

Kerken op één na grootste hulpverlener in Syrié

In Syrié is het bieden van noodhulp aan ontheemden
een grote uitdaging. Hulporganisaties zijn afhankelijk
van de overheid voor toegang tot getroffen regio’s.
Kerken hebben relatief veel vrijheid: zij zijn aanwezig
in gebieden die voor andere hulporganisaties niet

Joyce Barakat uit Beiroet (Libaron) is cosrdmator
val vier jaarkaukcns_ "Deze keukens helpen om
de socjale 5aw\6wfmnj te verbeteren Als de lokale

[pcvo{ij AH'UL{ kulrorjanisaﬁcs voorbg ziet komen

die alleen werkeu voor 57»":'5(;%6 v[uc +e,{ivye,v1‘ raken

ze heel jc(ru_s{'rccra/, Le zi]n zelf ook arm’




=R

.
-

altijd bereikbaar zijn en zitten tot in de haarvaten
van de samenleving. Kerken zijn inmiddels na het
Rode Kruis de grootste hulpverlener in Syrié.

Kerk in Actie steunt via het ACT-netwerk
Syrische kerken en kerkelijke organisaties die
voedselpakketten uitdelen en ontheemden
helpen bij het zoeken naar onderdak en werk.
Ook zorgen deze kerken en organisaties dat
vluchtelingkinderen onderwijs kunnen volgen en
bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij
medische en hygiénepakketten uit en verbeteren
zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Een van de grootste kerkelijke hulpverleners in Syrié
is de kerk van Antiochié. Met een centraal kantoor
in Damascus en 17 veldkantoren kunnen zij in 11

Ahlam vluchtte drie jaar jélcdcn te voet naar
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land i te komen, Mijn man is nog i Syrie. Hij ging
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van de 14 provincies hulp bieden. Afhankelijk van
de situatie koopt de kerk hulpgoederen lokaal in:
via de veldkantoren, in Damascus of in Libanon.
De kerk biedt hulp aan iedereen die dat nodig
heeft, ongeacht hun achtergrond of religie en

is bovendien in staat hulp te bieden in regio’s
waar de scheidslijnen tussen strijdende partijen
voortdurend verschuiven. Alleen in gebieden
waar bepaalde extremistische groepen (zoals IS)
heersen, kan de kerk geen hulp bieden.

Hulp in buurland Libanon

Bijna 5 miljoen Syriérs zijn het land ontvlucht en
verblijven in buurlanden als Libanon en Jordanié.
Zij zijn vrijwel allemaal afhankelijk van hulp. Ook
hier bieden kerken en kerkelijke organisaties hulp.
U kunt ze steunen via Kerk in Actie.

In Libanon, een land dat vier keer zo klein is als
Nederland, is een op de vier inwoners vluchteling:
met een eigen bevolking van 4,5 miljoen mensen
vangt het land 1,5 miljoen vluchtelingen op. Die
grote aantallen vluchtelingen zet de samenleving
onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen
en de werkloosheid is verdubbeld, zodat ook de
armste Libanezen het steeds moeilijker hebben.
Veel van hen hebben het gevoel de dupe te worden
van het conflict in buurland Syrié. Om spanningen
te voorkomen bieden partnerorganisaties van Kerk
in Actie hulp aan zowel Syrische vluchtelingen als
aan de lokale arme bevolking van Libanon.



Zo runt partnerorganisatie IOCC (International
Orthodox Christian Charities) vier gaarkeukens waar
Syrische en Libanese vrouwen warme maaltijden
koken. Met een busje worden de maaltijden
rondgebracht bij Syrische vluchtelinggezinnen,
maar ook bij arme Libanese ouderen. In Anjar, een
dorp met 3.000 inwoners waar inmiddels 16.000
vluchtelingen zijn neergestreken, bouwt IOCC een
watersysteem waardoor zowel de lokale bevolking
als vluchtelingen schoon drinkwater hebben.
Daarnaast biedt IOCC medische hulp aan zwangere
moeders en baby'’s, zoals verloskundige zorg en
babyvoeding voor ondervoede kinderen.

Partnerorganisatie MECC (Middle East Council of
Churches) ondersteunt Syrische vluchtelingkinderen
en —studenten met onder meer onderwijsmaterialen,
met bijlessen om het reguliere Libanese onderwijs te
kunnen volgen en met vakopleidingen.

Hulp in buurland Jordanié

In Jordanié leven veel vluchtelingen in extreme
armoede. Zij mogen van de overheid niet werken

en zijn bijna volledig afhankelijk van humanitaire
hulp. Internationale en overheidsorganisaties bieden
vooral hulp aan vluchtelingen in vluchtelingkampen,
maar 85% van de vluchtelingen heeft onderdak
gevonden buiten deze kampen, bijvoorbeeld bij
gezinnen in huis. Kerkelijke organisaties helpen
vluchtelingen en deze (arme) vliuchtelinggezinnen
met onder meer voedsel, drinkwater- en sanitaire
voorzieningen, (vak)onderwijs en psychologische
begeleiding.

Wat kunnen Syrische kerken met uw bijdrage doen?

Syrische kerken zetten alles op alles om tienduizenden

families te bereiken met hulp, bijvoorbeeld door:

e 50.000 mensen in Syrig, Libanon en Jordanié
voedselhulp te bieden

e 30.000 hygiénepakketten uit te delen

¢ 12.000 mensen te helpen met gezondheidszorg

¢ 10.000 kinderen en jongeren onderwijs te bieden

e 6.500 kinderen van (winter)kleding en schoenen te
voorzien en 2.000 volwassenen van winterjassen

e 5.250 mensen te helpen met onderdak

® 465 vrouwen een vakopleiding te bieden zodat zij
een eigen inkomen kunnen verdienen.

Ondersteun deze kerken bij hun hulpverlening

e een hygiénepakket voor vrouwen (ondergoed,
maandverband, zeep, shampoo) kost € 17,-

¢ een rugzak met schoolspullen is € 23,-

® een matras kost € 50,-

e voor € 150,- krijgt een gezin een kledingpakket

e voor € 200,- een pakket met huishoudelijke artikelen

e met € 296,- kan een vrouw een vakopleiding volgen

e voor € 329,- krijgt een gezin een maand lang
warme maaltijden

Namens de kerken in Syrié, Libanon en Jordanié en
namens de viuchtelingen die zij helpen, willen wij u
hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij dit werk.

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u op de
digitale nieuwsbrief Op zoek naar veiligheid via
www.kerkinactie.nl/thema
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